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Onder de Kersenboom  - Fluistering van hoop 
 
Zien wat er nog niet is.           Maar hoe doe je dat, hopen?  
 
Soms lig je ’s nachts wakker, compleet gegijzeld door donkere en beklemmende gedachten.  
Dan zit het potdicht.  
Midden in die beklemming kun je houvast vinden in de gedachte dat deze nacht ook weer voorbij zal 
gaan. Dat het weer licht zal worden. En dat het in de ochtend weer anders zal zijn. De donkere 
gedachten zijn daarmee niet weg, maar ze hebben minder macht over je. Er ontstaat een kleine ruimte 
voor het vertrouwen dat er te midden van alle onmogelijkheden ook vast weer een nieuwe mogelijkheid 
op je toe zal komen. De ruimte van de hoop.  
 
Over de hoop schreef de Franse schrijver Charles Péguy (1873-1914) een gedicht met de titel  
‘Het kleine meisje hoop’. Hier volgt een fragment uit dit gedicht, vrij bewerkt:  
 
Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop.  
Geloof, dat verwondert me niet.  
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig,     
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel  
en in ’t gewemel van de vissen in rivieren, en in alle dieren,  
en in het hart van de mens, zegt God,  
dat geloven in mijn ogen geen wonder is.  
 
Ook liefde verwondert me niet.  
Er is onder de mensen zoveel verdriet,  
dat de mensen vanzelf begrijpen dat ze elkaar moeten helpen.  
Ze zouden harten van steen hebben als ze dat niet zien.  
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.  
 
Wat me verwondert is de hoop.  
De mensen zien toch wat er in de wereld gebeurt  
en ze geloven toch dat het morgen allemaal anders kan.  
Wat een wonder dat de mensen dat kleine hoopje hoop  
met voorzichtige gebaren in hun hand en in hun hart bewaren,  
een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt neer te slaan  
maar altijd weer weet op te staan, en nooit wil doven.  
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven, zegt God.  
 
Geloof en liefde zijn als vrouwen.  
Hoop is een klein meisje van niks.  
Zij loopt tussen de twee vrouwen en iedereen denkt:  
die vrouwen houden haar bij de hand,  
die wijzen haar de weg, maar het is omgekeerd.  
Het is dat kleine meisje hoop. 
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Je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,  
je denkt soms dat het zo onooglijk is.  
Het is dat kleine meisje hoop  
dat geloof en liefde bij de hand houdt,  
dat de mensen laat zien wat in het leven mogelijk is.  
 
 Charles Péguy. 
 
Hier onder wat beschouwingen over het gedicht van Charles Péguy: 
 
In beweging, wat zet jou in beweging?  
In de tekst wordt dat lopen nog wat uitgebreider beschreven. Het kleine zusje hangt aan de armen van 
haar grote zussen, zoals een kind doet dat leunt op volwassenen. En ze lijkt hun gang te vertragen. 
Als een blok aan het been. Maar in werkelijkheid is zij het die ervoor zorgt dat de twee vrouwen verder 
lopen. Zij zet de anderen in beweging en zorgt dat het verder gaat.  
 
Want, staat er dan in het gedicht, het zijn altijd de kinderen en de gedachte aan toekomst die ervoor 
zorgen dat wij ons best doen en die ons in beweging brengen. Geloof en liefde kunnen zonder de hoop 
niet veel beginnen. Het geloof ziet het bestaande, de liefde heeft het bestaande lief, maar de hoop ziet 
ook wat er nog niet is, wat er zal zijn.  
 
Leefbare aarde  
De hoop kijkt altijd verder dan de soms wanhopig en somber stemmende realiteit van dit moment. Ze is 
gericht op iets dat nog niet zichtbaar is, maar wel denkbaar. Het is de hoop die maakt dat mensen 
opstaan tegen onrecht en zich inzetten voor een betere toekomst en een leefbare aarde. Is het niet voor 
henzelf, dan wel voor wie na hun komen.  
 
Paulus heeft het over geloof, hoop en liefde. Hij noemt de liefde de meeste van deze. In het gedicht 
wordt juist de hoop eruit gelicht, omdat ze vaak de minste aandacht krijgt. Maar het is denk ik niet nodig 
om hen tegen elkaar uit te spelen. Deze drie vormen een eenheid. Ze hebben elkaar nodig, vloeien in 
elkaar over en versterken elkaar.  
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
 
 

Succes allen die bezig zijn met examen!!  

Loslaten  
 
Terwijl we net na Pinksteren terugdenken aan de komst van de geest in ons midden, en dat misschien 
ook ervaren, nadert nu het einde van het schooljaar, een moment van loslaten. De kinderen van groep 8 
gaan binnenkort de basisschool verlaten. Het is vaak ook voor ons als gemeente een moment om samen 
terug te blikken. Tegelijk kan erdoor los te laten ruimte komen voor vernieuwing …. 
 
Je kunt dan ook zomaar iets verrassends op je weg tegenkomen. Zo kan het gevoel ontstaan dat bij 
loslaten vaak iets ontstaat om te koesteren, herinneringen, opnieuw ontdekte pareltjes.    
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Eén lichaam - meeleven 
 
Afgelopen week vertelde iemand hoe het zieke deel van het lichaam van invloed kan zijn op het andere. 
Het is zo’n prachtig beeld, dat een aantal keren bij Paulus terugkomt: als gemeente vorm je één lichaam, 
met al je verschillen in talent, in kwetsbaarheid en kracht, in wat je te geven hebt aan de gemeenschap. 
Ja, ook kwetsbaarheid is nodig in de gemeenschap van Christus. Stel je voor, dat er een groep mensen is 
die alleen bestaat uit krachtige, sterke, moedige personen, die nooit ziek zijn, geen twijfel kennen en 
binnen de kerk alleen maar hard werken. Hoe arm zou de gemeenschap zijn. Niemand die ons dan 
herinnert aan ieders eigen kwetsbaarheid. Niemand die dan een ander perspectief aandraagt en ons 
blikveld verbreedt. Het is de Heer zelf, die na Pasen zich laat herkennen aan zijn wonden als 
de Opgestane. Geen supermensen gevraagd, geen helden van alleen maar moed en kracht.  
Mensen gevraagd, gewone, kwetsbare, feilbare mensen. Met díe mensen gaat God op weg.  
 
Gefeliciteerd allen die onlangs zijn jarig geweest of die binnenkort jarig zullen worden.  
Voor de zieken in ons midden bidden wij om Gods verlichtende geestkracht en genezing. 
Wie rouw en gemis ervaren, wensen wij Gods troostende en liefdevolle nabijheid toe.  
 
 

Vanuit de kerkenraad.  
 
Afgelopen dinsdag 4 juni was alweer de laatste kerkenraad voor dat de vakantie begint.  
Piet v/d Velde was ook weer aanwezig na 2 operaties aan zijn knieën, wat goed gelukt is kwam hij weer 
wandelend op onze vergadering. Fijn dat de revalidatie zo voorspoedig is verlopen. 
 
Tjerkepaad. 
Dit jaar doen wij met onze kerken in Warstiens en Warten ook weer mee met het Tjerkepaad.  Dit jaar is 
voor het Tjerkepaad een jubileumjaar. Want twintig jaar geleden deden er in 25 kerken mee aan de 
eerste openstelling, sindsdien is het aantal deelnemende kerken in onze provincie vertienvoudigd. 
Wij zijn erg blij met het succes van het Tjerkepaad. In een tijd van toenemende kerkverlating, sluiting en 
herbestemming van kerkgebouwen, is het belangrijk dat de kerken open gaan voor een breder publiek 
en nieuwe betekenis krijgen in de huidige samenleving. 
Iedere zaterdagmiddag van 6 Juli tot 14 September van 13:30 tot 17:00 zijn de kerken in Súdwest- Fryslân 
geopend.  
Alleen onze kerken in Warstiens en Warten  zijn open op zaterdagmiddag 6 Juli, 20 Juli, 10 en 31 Augustus. 
We hopen weer op een grote opkomst. 
 
Beleidsplan: 
Het beleidsplan van onze gemeente is door een aantal kerken raadsleden aangepast.  
Het is de bedoeling dat we dit presenteren op de” Start gemeente zondag”.  
Dit vindt plaats in september. 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne zomer toe.  
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In memoriam  
 
Op 27 maart 2024 is na een relatief korte periode van ziekte toch nog onverwacht overleden  
Haijte Haijtema in de leeftijd van 76 jaar.  
Haijte woonde samen met zijn geliefde echtgenote Erica op Hilleburen 4 in Wergea. 
 
Op dinsdagochtend 2 april lag Haijte opgebaard in de Frissel, waar dorpsgenoten in grote getalen 
afscheid van hem namen. In de middag werd in besloten kring de afscheidsdienst gehouden in de 
Hervormde kerk van Warstiens waarna de begrafenis op het kerkhof bij die kerk plaatsvond. 
 
Tijdens de dienst spraken de twee kinderen van Haijte en Erica warm over Haijte. 
Hij was een liefdevolle vader en schoonvader en een geduldige pake,  
broer, zwager en oom. Een gedreven mens. Betrokken en verbonden in werk en gezin.  
Met de pakezissers kon hij zoveel gein maken. 
 
Haijte was een warm meelevend mens met een liefdevol hart. 
Met zijn liefde voor muziek wist hij uiting te geven aan Gods liefde die alle grenzen te boven gaat. 
Behalve dat hij als organist speelde in alle drie kerken in onze dorpen, begeleidde hij ook vaak de 
oecumenische diensten.  
 
Ook op gebied van archeologie was Haijte actief. Hij heeft de bewoners van het dorp op verschillende 
manieren en steeds met veel passie en altijd kort en krachtig bekend gemaakt met de geschiedenis van 
hun dorp Wergea en omgeving. 
 
Bij zijn afscheid hoorden wij prachtige muziek van J.S. Bach zowel op piano (in de Frissel) als op het orgel 
(in de kerk van Warstiens). Bach was op die manier helemaal aanwezig. Met het heengaan van Haijte 
verliezen wij niet alleen een gemeentelid maar ook de unieke mens die hij was. 
 
Moge Haijte zo in onze herinnering meegaan. En moge alles wat hij geloofde, bemoedigde, geheeld en 
vervuld zijn nu hij geborgen is in het licht van de Eeuwige. 
 
Wij wensen Erica, Femke en Heleen, Brecht en Berend, en de verdere familie en vrienden Gods 
nabijheid, troost en kracht toe. 
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang.  
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Wergea Bloeit!  
 
 
Ook vanuit Raad van Kerken deelname aan Wergea Bloeit! 
 
 
 

 
Evenals vorig jaar is er ook dit jaar van 17 t/m 23 juni 2024 een Bloeiweek.  
Een week lang waarin verenigingen, bedrijven en werkgroepen uit het dorp de verbinding zoeken om 
samen een week vol activiteiten te organiseren. En dit keer ook met de Raad van Kerken.  
Wergea Bloeit gaat over samen plezier maken, gezonder leven in balans met natuur en de aarde, 
bewegen, gezond eten, muziek en kunst en nog veel meer. Dit sluit natuurlijk helemaal aan bij de 
opgave die wij als kerken hebben om als goede rentmeesters voor onze aarde te zorgen.  
 
Duurzaam consumeren 
 

Om hier concreet invulling aan te geven hebben wij een mooi programma bedacht dat hierbij goed 
aansluit. Wij hebben Bertus Buizer (buizeradvies.nl) bereid gevonden om, vanuit zijn expertise als 
landbouwkundig adviseur duurzame landbouw een inleiding te geven over duurzame landbouw en over 
de invloed van de consument daarop. 
Op dinsdag 18 juni zal in De Frissel te Wergea tussen 20.00 uur en 21.30 uur deze avond plaatsvinden 
met als titel:  
 

HOE ZORGEN WE MET ONZE VOEDSELCONSUMPTIE GOED VOOR ONSZELF, 
VOOR DE LEEFOMGEVING EN VOOR DE AARDE? 

 
Hierin gaat Bertus in op, wat duurzame (bijvoorbeeld biologische) landbouw is. Bertus zal in een korte 
presentatie aangeven waarom transitie naar een meer duurzame landbouw nodig is. Daarbij zal hij met 
de zaal in gesprek gaan over welke rol wij als consument hierin kunnen spelen. Hoe weten we welk 
effect onze consumptie heeft op onszelf, de boeren, de bodem, de biodiversiteit, het klimaat en de 
toekomstige generaties? Kortom: hoe zorgen we met onze consumptie en leefstijl goed voor onszelf, 
voor de leefomgeving en voor de aarde? 
 
Het belooft een inspirerende avond te worden waar we u allen van harte voor uitnodigen! 
 
Meer informatie over de gehele Bloeiweek kunt u vinden op: Wergea.bloeit.frl 
 
Wij zien jullie graag! 
 

 
Raad van Kerken Wergea/ Warten/ Warstiens 
 
 
  

https://buizeradvies.nl/2024/06/01/duurzaam-consumeren/
https://buizeradvies.nl/2024/06/01/duurzaam-consumeren/
https://buizeradvies.nl/2024/06/01/duurzaam-consumeren/
https://wergea.bloeit.frl/activiteit/duurzaam-consumeren/
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De  bloemen van onze gemeente gingen naar:         
 
 Maart 2024 
10     Daan en Petra  Vergunst      Warten 
24     Ineke Soepboer                     Warten 
31     Antsje de Boer                      Warga 
April 
07     Mevr.  Alie Visser                  Dokkum 
14     Ann en Wouter Schuurmans    Warstiens 
21     Piet van der Velde                Warten  
28    Oane Boekema          Warten 
 Mei 
12    Betty Hiemstra          Warten 
26    Erica Haijtema                   Warga 
 Juni 
02    Jan en Aaf Veldhuis  Warga          
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Kinderpagina 
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Oplossingen Kinderpagina 1 en 2 
 
 
 

  

Familieleden 
A 
Samuël, Hagar, Johannes, Dina, Noömi, Rebekka, Zebedeüs, Eli, Omri, Lamech 
B 
Kiljo, Rachel, Jacob, Orpa, Andreas, Maria, Jacobus,Rufus, Pinechas, Jacobus, Jozef, 
Simon, Judas 
C 
Izebel, Ruth, Elisabet, Elkana, Elimelek, Abraham, Mozes, Abigail, Ananias, Drusilla 
 

Welke bijbelboeken? 
Oude testament: 
Genesis, Deuteronomium, Psalmen, Jona, Habakuk 
Nieuwe testament: 
Lucas, Handelingen, Romeinen, Jacobus, Openbaring 
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Belangrijke adressen: 
  
Voorganger: 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang,  
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.  
Tel. 058-2159100 
Fax. 058-2990529 
E-mail: alicebuizer@gmail.com 
  
Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk: 
Janneke de Ruiter-Donkersloot,  
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.  
Tel. 058-8435549 
E-mail: pw@deruiteragro.com 
  
Ouderling/preekvoorziening: 
Fokje Hoekstra-Oosting,  
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.  
Tel. 058-2552271 
E-mail: fokjehoekstra66@gmail.com 
 
Ouderling : 
Aletta Vries 
Meagere Weide 10, 9003 MG Warten 
Tel. 06-48834122 
 E-mail: vries.aletta@gmail.com 
 
Diaken: 
Harma Landheer,  
Stukleane 6, 9003 XR Warten.  
Tel. 058-2551746 
E-mail: ghlandheer@hotmail.com 
  
Diaken: 
Grietje van der Velde-Bilstra 
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 06-12289552 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
 
Diaken: 
Leentje Kalsbeek-van der Woude 
De Terp 30 
9005 NP Wergea 
Tel: 058-2551218 
E-mail: kalsbeekleentje@gmail.com 
 
Voozitter, penningmeester en administrateur van het  
College van  kerkrentmeesters: 
Piet van der Velde,  
De Mieden 36,  9003 MS Warten.  
Tel. 06-46172840 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkvoogdij: 
Wouter Schuurmans 
Warstienserdyk 1a 
9005 XM Wergea 

Kerkvoogdij: 
Wouter Schuurman 
Warstienserdyk 1a 
9005 XM Wergea 
Tel: 058-2896595 
E-mail: annschuurmans@hotmail.com 
 
Kerkvoogdij: 
Froukje Hoekstra 
Oeble-om-wei 4 
9004 XZ Warstiens 
Tel. 058-2552036 
hoekstrajepma@gmail.com 
 
Kerkvoogdij: 
Dick de Ruiter 
Geate Mar 7 
9005 XJ Wergea 
Tel: 058-2551381 
familie@deruiteragro.com 
 
Redactie Kerkblad: 
Antsje de Boer v.d. Woude,  
De Marren 45, 9005 NS Wergea.  
Tel. 058-2552329  
E-mail: boerdejan@kpnmail.nl 
  
Contactpersonen kerkgebouwen: 
  
Kerk Warten: 
Piet van der Velde,  
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 06-46172840 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
  
Kerk Warstiens:  
Hedzer Weijer,  
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.   
Tel. 06-38187604 
E-mail: hyweijer@gmail.com 
  
Kerkgebouw “de Frissel Wergea”: 
Leentje Kalsbeek-van der Woude 
De Terp 30 
9005 NP Wergea 
Tel: 058-2551218 
E-mail: kalsbeekleentje@gmail.com 
 
Bankrelaties: 
College van Kerk- rentmeesters:  
Banknummer: NL68 INGB  0000 6406 45. 
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten. 
 
College van Diakenen: 
Banknummer: NL40 RABO 0373 7396 56 
t.n.v.: Diaconie Warten. 

 

mailto:alicebuizer@gmail.com
mailto:pw@deruiteragro.com
mailto:fokjehoekstra66@gmail.com
mailto:ghlandheer@hotmail.com
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:kalsbeekleentje@gmail.com
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:annschuurmans@hotmail.com
mailto:hoekstrajepma@gmail.com
mailto:familie@deruiteragro.com
mailto:boerdejan@kpnmail.nl
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:kalsbeekleentje@gmail.com
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Preekrooster 
 
 

Juni 2024 
16 09.30 uur Warstiens Ds. F. Fleur-Fink  Org. Mea Stelma 
23 09.30 uur  Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jan Swart 
30   Geen dienst    
    

Juli 2024 
07 09.30 uur  Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jan v.d. Wal 
14 09.30 uur Warten Dhr. T. de Jong  Org. Jelle Visser 
21 09.30 uur  Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. A. Brouwer 
28   Geen dienst 
 

Augustus 2024    

04 09.30 uur Warstiens Ds. J. van Doorn  Org. Jan Swart 
11   Geen dienst 
18 09.30 uur Warstiens Dhr. T. de Jong  Org. Jan v.d. Wal 
25 09.30 uur Warten Ds. D. Bargerbos  Org. Jelle Visser
   

September 2024 
01 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. L. v.d. Meer 
08 09.30 uur Warten Ds. J. v.d. Meer  Org. Jan Swart 
15 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. L. v.d. Meer 
22 09.30 uur Warten Ds. L. Geylvoet  Org. A. Brouwer 
29   Geen dienst 
 

Oktober 2024 

06 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Mea Stelma 
     H.A.    
13  09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. A. Brouwer 
20 09.30 uur Warstiens Dhr. T. de Jong  Org. Jelle Visser 
27 09.30 uur Warten Ds. J. van Doorn  Org. Jan v.d. Wal 

 
Hervormde 
Gemeente 

Wartengahe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijk ook eens op de              
          website 
 
www.wartengahe.nl 
 
 
 
 
 
Kopij inleveren voor 
20 maart  2024 bij: 
 
Antsje de Boer 
boerdejan@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


